
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan deze dienst werken mee:  

Ds. Joen Drost (predikant), 
Christine Moraal (orgel), 

Arie Koster (gemeentelid van dienst), 
Jody Martens (kindernevendienst), 

Babette Lemmer (koster) 
 
 
COLLECTES 
Hebt u geen contant geld bij u, of wilt u het collectegeld 
liever overmaken dan kan dat: 
 
Voor de diaconale collecte naar:  
NL79 RABO 0152 1293 59 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Gemeente 
Maas – Heuvelland o.v.v. collecte 
diaconie + datum. Of scan (met de 
camera app): 

 
 
Voor de collecte voor onze 
gemeente naar: NL37 RABO 0373 
7247 72 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Maas - Heuvelland o.v.v. 
collecte kerk + datum.  
 

 
 
NIEUWSBRIEF 
Mededeling voor de wekelijkse nieuwsbrief kunt u 
versturen aan de redactie via 
nieuwsbrief@maasheuvelland.nl (voor vrijdag 9.00 uur) 
 
 
Onze kerkdiensten vanuit de St Jan in Maastricht, de Kloosterkerk in 

Valkenburg en de Hervormde Kerk in Vaals (alleen audio) kunt u 
meevieren of terugkijken/horen via www.kerkomroep.nl. 

De viering in Gulpen is te volgen via 
https://www.youtube.com/@protestantsegemeentemaas-h804 

 
Meer nieuws over onze gemeente vindt u op onze website: 

www.maas-heuvelland.nl 
 

 

 
 

zondag 23 maart 2025 
3e zondag van de 40-dagen tijd 
 

Hervormde Kerk Vaals 

 
 
Deze dienst is ook te volgen via  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20223  
 
Na afloop van de dienst is er koffie/thee/limonade  
en gelegenheid tot napraten en kennismaken in de Oude 
Pastorie. Van harte welkom! 
 

 

___________VOORBEREIDING _____________ 
 
praeludium  
 John Stanley, Voluntary 
 
Welkom 

gemeente gaat staan 
Votum en groet 
 
Introïtuspsalm 103: 1, 2 en 4   

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren  
gemeente gaat zitten 

 
Kyriegebed 
 
Kyrielied 558: 1, 2 en 3  

Jezus, om uw lijden groot 
 
Genadeverkondiging: Romeinen 5: 5 

Onze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods 
liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, 
die ons gegeven is. 

 
Glorialied 195  

Ere zij de Vader en de Zoon 
 
____________RONDOM HET WOORD_____________ 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Verhaaltje voor de kinderen 
 
Projectlied 40-dagen tijd 

De eigenaar van een vijgenboom die al drie jaar geen 
vruchten draagt wil de boom laten omhakken, maar de 
tuinman zegt: “geef hem nog een kans, ik zal hem 
extra goed verzorgen en misschien komen er dan toch 
nog vruchten aan”. Een mooie boodschap: God heeft, 
net als de tuinman, geduld met mensen, ze krijgen nog 
een kans!  Dat past mooi bij het projectthema:  

 
Een nieuwe dag, een nieuw begin! 



 
 

Een boom die nog geen vruchten geeft 
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft. 
Je krijgt de kans, je hebt de tijd - 
dat is hoe God naar mensen kijkt. 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst. 

 
Schriftlezing: Exodus 6: 2 – 8 

 
God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. Ik ben aan 
Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de 
Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb Ik 
niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn 
verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het 
land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik 
heb het gejammer van de Israëlieten over de 
slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is 
opgelegd gehoord, en dat heeft Mij aan die belofte 
herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen: 
“Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren 
jullie opleggen van je afnemen, Ik zal jullie uit je 
slavenbestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met 
opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. 
Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en Ik zal jullie 
God zijn. En jullie zullen inzien dat Ik, de HEER, 
jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je 
door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar 
het land brengen dat Ik onder ede aan Abraham, 
Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal Ik jullie in 
bezit geven. Ik ben de HEER.”’ 

 
Lied 542 1, 2, 3 en 4 

Roept God een mens op weg te gaan  

Schriftlezing: Lucas 13: 1 – 9 

Er waren op dat moment ook enkele mensen 
aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van 
wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van 
hun offerdieren. Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat 
die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle 
andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan 
hebben? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet 
tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze 
omkomen. Of die achttien die stierven doordat de 
Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij 
schuldiger waren dan alle andere mensen die in 

Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als 
jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo 
sterven als zij.’ 

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een 
vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of 
de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij 
zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik 
kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar 
tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen 
maar de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: 
“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de 
grond eromheen heb omgespit en hem mest heb 
gegeven. 9Misschien zal hij dan het komende jaar 
vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog 
omhakken.”’ 

Acclamatie 339a  
U komt de lof toe   

  
Overweging 
 
Intermezzo 
 Thomas Morley, Fantasia 
 
Lied 556: 1, 2 en 5  

Alles wat over ons geschreven is 
 
____________GEBEDEN EN GAVEN _____________ 
 
Voorbeden en stil gebed  
 
Aankondiging collecte & mededelingen 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
Onze Vader  
 
__________HEENZENDING EN ZEGEN____________  
 

gemeente gaat staan  
Lied 863: 1, 2, 3, 4, 5 en 6   

Nu laat ons,God de Here 
 

Zegen 
allen 

 
 
Postludium 
 John Stanley, Voluntary 
 
 


